
                     1.    Waar der  beu-ken bre-de  kron-en, ons heur  koe— le  schaduw   bien,  waar we 

 

 

 

groene denne- bos- sen          paarse heide-velden   zien.   Waar de blon-de  rogge  ak -ker  en  het  
    

  

 

 

beekje ons oog bekoort ,  daar is  on-ze   mooie Vel-uw, kost-lijk deel van Gelre’s oord,     Daar  is 
 

 

 

 

 

 

 

 

On  - ze        mooi-e     Ve-      luw’        Kos—  lijk     deel  van  Gel     - re’s            oord. 

2. Waar ons  vaderland bebouwd werd 

door den Saksische Germaan, 

daar werd onze stam geboren, 

daar is Gelderland ontstaan. 

En het graan, dat thans geoogst wordt, 

waar het woest en wild eens was, 

geeft ons recht om trots te wezen 

op ons echte Gelders ras, 

geeft ons recht om trots te wezen 

op ons echte Gelders ras.  

 

4. Waar kastelen statig rijzen, 

rond door park en bos omingd. 

Waar het voog’len-koor zijn lied’ren 

in het dichte lover zingt; 

Waar het lief’lijk schoon van ‘t landschap 

‘t oog de schilders steeds bekoort 

Daar is onze olde “Graafschap” 

kost’lijk deel van Gelres oord. 

Daar is onze olde “Graafschap” 

kost’lijk deel van Gelres oord. 

 

3. In de dorpen en de steden 

tussen Brabant en de Zee, 

tussen Utrecht en Westfalen 

heerst de welvaart en de vreê! 

Met je kerken en kastelen, 

met je huisjes aan den dijk, 

Gelderland, jij bent de parel 

van ons Hollands koninkrijk, 

Gelderland, jij bent de parel 

van ons Hollands koninkrijk.  
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